C.H. Spurgeon
Alles uit genade

Alles uit genade is een ernstig woord tot degenen die het behoud zoeken door de
Heere Jezus Christus. De boodschap van dit boek is gunnend en indringend van
karakter. Kom tot de daad. Geloof nu in Jezus en dat vanuit een volle en
onmiddellijke beslissing. Neem deze woorden met u en ga vandaag tot uw Heere, ga
vandaag. Bedenk ziel, dat het voor u misschien is nu of nooit. Laat het nu zijn: het
zou afschuwelijk zijn als het nooit was. Nog eens vraag ik dringend: ontmoet mij in de
hemel.

Er zijn twintig hoofdstukken met een omvang van 4 bladzijden, met enkele
uitzonderingen. Zo pastoraal en uitnodigend geschreven, dat het als lezer je niet
meer loslaat: ‘Verhardt uw hart niet’ (12). ‘Hij komt niet omdat wij rechtvaardig zijn,
maar om ons rechtvaardig te maken. Hij rechtvaardigt de goddeloze” (6). ‘Ikzelf werd
zwaar beproefd door een vreselijk schuldbesef, waardoor mijn leven tot een
beproeving voor mij werd. Maar toen ik het gebod hoorde: Zie op Mij, wordt
behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer — toen zag ik,
en in een punt des tijds heeft de Heere mij gerechtvaardigd’ (12).

Aandacht wordt gevraagd voor o.a.: Wat is geloof? Hoe kunnen we het geloof
verduidelijken? Ach, ik kan niets. Mijn Verlosser leeft, Bevestiging. Waarom de
gelovigen volharden. Allerlei pastorale vragen worden besproken.

Van harte aanbevolen voor o.a. persoonlijk gebruik en opening/sluiting van een
gesprek.



